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Welkom  
Ga zitten, blijf staan 
Wat je wil 
Hier een stoel 
Waar je in landen mag 
Je bent zo uit de storm van je leven 
Uit de donder en bliksem van de stad 
Deze spreekkamer ingestapt 
Ik ben hier voor jou en er is ruimte  
Vertel je verhaal en ik zal naar je luisteren 
Sommige dingen kan ik niet veranderen 
Ik heb vandaag geen oplossing voor woningnood 
Voor werkloosheid en bed, bad, brood 
Voor aanhoudende psychische problemen 
Veroorzaakt door stress en het grote -niet weten- 
Maar ik ben voor je bezig 
Het duurt al even, ik weet het 
De miscommunicatie en frustratie zijn groot 
En je hebt je verhaal al zo vaak gedaan  
Maar ik zal doen wat ik kan en wat ik kan dragen 
En eerlijk gezegd reikt dat verder dan mijn formele taken 
Alles begint hier, aan deze tafel, samen 
En ik zie je, wie jij bent, gelijkwaardig 
 
Als je luistert, vind je sporen 
Van verhalen zonder woorden 
Achter de stiltes, tussen regels 
Vrij van stille vooroordelen 
Daar is een plek  
Voor hoe gaat het nu echt 
 
Jij kan wel heel mooi praten 
Maar laten we de rollen eens omdraaien 
Want jij kan ook belanden aan deze kant van de tafel 
Aan de andere kant van het systeem 
Waar je benaderd wordt als een probleem  
Weer een nieuw gezicht op de stapel 
Kijk ik ben bijvoorbeeld bang dat ik moet kiezen 
Tussen breken met mijn omgeving 
Of mijn kinderen verliezen 
En ondanks je goede intenties en plannen 
Ben jij niet de eerste 
Die spreekt van oplossingen en kansen 
Je noemt me kwetsbaar 
Maar ik ben sterk 
Hoe ik iedere dag strijd voor mijn gezin 



Vroege diensten op mijn werk 
Dag na dag week na week 
In een samenleving die mij niet altijd welkom heet 
Waar ik soms de taal niet goed spreek 
Ik heb mijn verhaal al zo vaak verteld 
Niet te tellen op twee handen 
En toch geef ik het weer een kans 
Misschien is het bij jou nu anders 
 
Als je luistert, vind je sporen 
Van verhalen zonder woorden 
Ligt de waarheid in de spaties 
In een blik en intonatie 
Niet met woorden gezegd 
Hoe gaat het nu echt 
 
Ik probeer het 
Loskomen van protocollen en formulieren 
Van evaluaties en gesprekstechnieken 
Want hoe kan jij in vrijheid je verhaal vertellen  
Je hebt zoveel te verliezen 
Als je moet vechten tegen aannames en statistieken 
Als je je altijd moet vermannen 
Als je moet boksen met getallen 
Kun je je niet ontspannen 
Dus stop de tijd en we kijken elkaar aan 
Geen papiertje met wat ik moet zeggen  
Of afvinken van  
Wat moet je doen en wat is er al is gedaan  
En het lijkt misschien overbodig 
Maar dat praatje over het weer (lekker hè dat zonnetje vandaag) 
Heb je misschien even nodig 
Om rustig te ontdooien 
Van zorgen, stress en probleem op probleem op probleem 
Van schuld en schaamte en ik doe het allemaal alleen 
Dus vertel 
En hier een kop thee 
Hoe gaat het ermee 
 
Als je luistert, vind je sporen 
Van verhalen zonder woorden 
Achter de stiltes, tussen regels 
Vrij van stille vooroordelen 
Daar is een plek  
Voor hoe gaat het nu echt 
 
In een bed in de nachtopvang 
Of bij familie en vrienden op de bank 



Denk ik aan een eigen plek met kamers 
Een zacht bed om in te slapen 
Een warme maaltijd op tafel 
Ik heb niet veel nodig, ik ben snel blij 
Maar wat als het zo blijft 
Leven van hand tot mond 
Van dag tot dag tot dag 
Op zoek naar een plek waar ik landen mag 
En ondertussen groeit er nieuw leven in mijn buik 
En terwijl ik wakker lig neemt de toekomst een duik 
En soms weet ik even niet of ik het kan 
Een klein kwetsbaar leven in mijn hand 
Maar dan zie ik tien kleine vingertjes en teentjes  
En kan ik alleen maar een ding heel zeker weten  
Ik wil jou alles geven 
Meer dan ik zelf heb gehad 
Je kruipen en schaterlachen 
Ik kan niet wachten 
 
Als je luistert, vind je sporen 
Van verhalen zonder woorden 
Ligt de waarheid in de spaties 
In een blik en intonatie 
Niet met woorden gezegd 
Hoe gaat het nu echt 
 
Voor de kinderen 
Maken we samen een nieuw verhaal  
Ze zijn van ons allemaal 
 
 


